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  VIERING ROND DE SCHRIFT 
26 november 2023 om 10.00 uur 
Kerk van de Eenheid in Christus te  
                   Son,                                                                
           

 

Muziek 
 

In stilte bereiden we ons voor        
 

Welkom 
 

Aanvangswoord 
Pastoraat – een van de kernbegrippen in onze christelijke gemeente. 
En ook een begrip waar veel verwarring en onduidelijkheid over is. 
Pastorale zorg, pastorale betrokkenheid en aandacht – 
verantwoordelijkheid voor elkaar, elkaar opzoeken, steunen – het is 
nogal wat. Maar is dan het hele sociale leven geen pastoraat? Als je 
buurvrouw of een collega steun nodig heeft, dan bied je die toch ook? 
Laten wij dan nu, in het licht van de pastor bij uitstek, Jezus 
Christus,  ons licht op de tafel aansteken aan het licht van de 
Paaskaars, als teken dat Hij in ons midden is. 
 

Aansteken tafelkaars 
 

Intochtslied: Lb. 23: 1 
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Bemoediging 
De Eeuwige zal bij u zijn 
De Eeuwige zal u bewaren 
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed  
In de stilte komen wij tot U God  
Over het pad van ons leven 
wij kijken achterom naar de weg die wij zijn gegaan 
en kijken vooruit de toekomst in. 
Wees onze reisgenoot en onze hoop 
Wees het water onderweg.  
Wees het voedsel voor onze ziel. 
Wees onze steun en toeverlaat.  
Amen 
 
Zingen Psalm 121:1 Tekst: Willem Barnard; melodie Geneve 1551 
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Kyrie 
 

Wij willen bidden 
Om uw wereld waarin zoveel gebeurt 
Waarin chaos de boventoon lijkt te voeren 
En wij zo vaak het spoor bijster zijn 

 
 

 
Wij willen bidden 
Om uw mensen die zoveel moeten lijden 
Om uw schepping die het zwaar heeft 
Om alles wat wij zien en niet begrijpen 
 
 

 
 

 
Wij willen bidden 
Om onszelf, uw gemeente 
Die haar best wil doen de lofzang gaande te houden 
En het evangelie te delen 
Maar ook niet altijd weet hoe 
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Gloria 299e (t, Sytse de Vries, m. Willem Vogel) (zo mogelijk staande) 
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Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Eerste lezing  Psalm 23 
 
Zingen: Lb. 905: 1,2,3,4 ( T.en M. Georg Neumark, vert. Sytse de Vries) 
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2. Wat is de winst als ik vol zorgen 
mijn lot met ach en wee beklaag? 
Vind ik er baat bij elke morgen 
de dag te zien als nieuwe plaag? 
Want ons verdriet en onze nood 
worden door klagen maar vergroot. 
 
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.   
 
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat hij altijd met ons gaat. 
 
Tweede lezing 1 Korintiërs 12 : 12-31 
 
Zingen: Lb. 970:1,3,4   (t.Anders Frostyenson m.Olle Widestrand vert.Coen Wessels) 

Koor en allen 
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3. Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 
 

4. Velen mogen dienen 
als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen 
als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 

 
Overweging 
 
 
Muziek cantorij: ‘The Lord is my Shepherd’ (Howard Goodall) 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting op de collecte. 
Collectedoel: Bijna thuis huis Dommelrode 
Rekeningnummer: NL41 RABO 0304 6219 00 
 
 
Voorbeden, stil gebed, afgesloten met: 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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Slotlied Lb. 1002 koor en allen ( t. en m. Servaas bellemakers) 

Allen refrein 

 

Allen refrein 
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Allen refrein 
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Wegzending  
  

Het ga je goed 
Moge wat op je weg komt 
Jou tot zegen zijn: 
De vreugde van de ontmoeting 
De pijn van de ontbering 
De tijd van de verwachting 
Het genot van de volheid 
De kaalte van het gemis. 
 
Zegen 
 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
Dat je ogen met mildheid kijken, 
Dat je handen open zijn en opbouwen 
Dat je luistert tot in het zwijgen, 
Dat je woorden oprecht zijn 
En dat je in hart en nieren bewogen bent 
Om de mens op je weg. 
God zegene jouw weg, 
Moge jouw leven tot Gods eer zijn. 
 

                                                                             Andries Govaart 

 
 
 
 
 
 
Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te 
praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 
 
 


